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Uit: (A. Claassens) 
Herdenkingsboek bij gelegenheid van het 650-jarig bestaan van de parochie 

H. Willibrordus te Mill. (1976)



 Wij van de publiciteitscommissie zijn trots u hier-
bij de tweede aflevering aan te mogen bieden in 
de reeks ESCHAREN terug in de tijd. In maart 
1997 verscheen het eerste bulletin Escharen 
rond 1800: een boerengemeenschap. Hiermee 
ligt de publiciteitscommissie op schema met de 
afspraak dat er, tot het jaar 2000, ieder half jaar 
een bulletin zal verschijnen. In dit tweede bul-
letin Kerk en geestelijkheid in Escharen vanaf 
circa 1300 worden weer een paar tipjes van de 
geschiedenissluier opgelicht. 
Er is veel zoekwerk verricht door de ‘onderzoe-
kers’ uit de publiciteitscommissie. In de hitte van 
de zomer van 1997 vertoefden de heren Hamers 
en Van Raaij menig uur tussen de archiefstuk-
ken. Het Streekarchief in Grave, het archief van 
het bisdom ‘s-Hertogenbosch, gesprekken met 
geestelijken ver in de regio, naslagwerken, en-
zovoorts: het waren evenzovele bronnen die 
bijdroegen aan het bij elkaar brengen van een 
aantal puzzelstukjes. We hebben ons niet uit het 
veld laten slaan door het feit dat het kerkarchief 
van de Lambertuskerk maar zeer mager gevuld 
is. Ook pretenderen we niet dat alles boven wa-
ter is gekomen wat er bestaat. Wel is alles wat 
we vonden zorgvuldig gecontroleerd, waar het 
maar mogelijk was. De commissie streeft ernaar 
een verantwoorde toevoeging aan de geschied-
schrijving te waarborgen en van Escharen meer 
een beschreven blad te maken. 
De restauratiecommissie van de Lambertuskerk 
in Escharen - onder wier verantwoordelijkheid de 
pr-commissie actief is hoopt met deze geschied-
schrijving in de map ESCHAREN terug in de 
tijd de aandacht voor de restauratie gevangen 
te houden. Voor de inwoners van Escharen die 
meedoen aan de spaaractie zijn de bulletins gra-
tis. Daartoe zal de inhoud van het spaarvarken 
Werk aan de kerk weer worden opgehaald. Be-
langstellenden van buiten Escharen kunnen te-
gen betaling een abonnement nemen; zij kunnen 
dat bestellen bij de pr-commissie. 
Bent u net als wij geboeid door de geschiedenis 
van Escharen en heeft u misschien nog oude fo-
to’s of gegevens beschikbaar? 
 

Voorwoord
Geef ze ons alstublieft door. Wij hopen dat de 
gepresenteerde geschiedschrijving anderen in-
spireert om verder te graven en op die manier 
nog meer boven water te krijgen. 
Het tweede bulletin met als titel Kerk en gees-
telijkheid in Escharen vanaf circa 1300 gaat 
deels terug naar de vroegste beschreven ge-
schiedenis van Escharen. In het artikel Hoe 
oud is Escharen? beschrijft Th. Hamers hoe 
het dorp al rond 1250 in de boeken voorkwam. 
Hij heeft een uitvoerig bronnenonderzoek ge-
daan en geconstateerd dat niet iedere vroegere 
geschiedschrijver even zorgvuldig was met data. 
Soms werd dit simpelweg veroorzaakt door een 
handschrift dat niet goed leesbaar is. We pra-
ten immers over stukken van honderden jaren 
oud. Ook is hem opgevallen dat er verwijzingen 
zijn naar stukken die niet (meer) in het archief te 
vinden zijn. Vermoedelijk zijn geleende archie-
fonderdelen nooit meer terugbezorgd. Iets waar-
onder ook het kerkarchief van de Lambertuskerk 
waarschijnlijk sterk heeft te lijden. 
In Priesters geboren te Escharen beschrijven 
P. van Raaij en R. Stoeten welke priesters 
uit Escharen zijn voortgekomen. Via bron-
nenonderzoek en menig bezoek aan parochies 
waar de priesters terecht waren gekomen, heeft 
P. van Raaij veel feiten boven water gekregen. 
Wij garanderen niet dat we alles gevonden heb-
ben; als er nog ontbrekende gegevens zijn, willen 
wij dat graag horen. Priesters uit Escharen heb-
ben veel goed gedaan. Dat mag mede blijken uit 
de indrukwekkende brief die de familie Spanjers 
direct na de oorlog ontving uit Indonesië. 
In Pastoors in Escharen heeft P. van Raaij in 
samenwerking met Th. Hamers de geschiede-
nis kunnen ontrafelen tot in de veertiende eeuw. 
In de begintijd nog met schaarse gegevens, er 
werd toen weinig vastgelegd, later is er meer op-
getekend over de pastoors. In de pastorie han-
gen nog enkele fraaie schilderijen, waarvan de 
foto’s in dit artikel zijn geplaatst. Wij wensen u 
veel leesplezier en blijf denken aan Werk aan de 
kerk. 

Oktober 1997 
De publiciteitscommissie
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Hoe oud is Escharen?
Inleiding 
Hoe oud is Escharen? Precies zullen we het nooit weten. Maar het is spannend om in het verleden 
te wroeten en telkens weer nieuwe dingen te ontdekken die betrekking hebben op ons dorp. Wie in 
de historie duikt, zoekt naar bewijzen. Schriftelijke bewijzen als het enigszins mogelijk is. Tot voor 
kort werd 1308 genoemd als jaar waarin Escharen in elk geval een dorpsgemeenschap was. Want 
op 20 april van dat jaar maakte Jan I, heer van Kuyc (1254-1308) zijn testament. 
De Graafse notaris Diderik Paringet (overleden vóór 2 november 1713, vgl. Merlet, jg. 8, 1972, bl. 
91), kende dat gedenkwaardige stuk al. Paringet is rond het jaar 1700 in Grave en in het Land van 
Cuijk als notaris werkzaam geweest en hij had 
grote belangstelling voor de plaatselijke en regi-
onale geschiedenis. Alles wat hij belangrijk vond 
tekende hij aan of schreef hij over. Die papieren 
werden na zijn dood gevonden en jaren later, 
rijkelijk voorzien van toelichtende voetnoten en 
aantekeningen, door Paul van Alen. 
Fors prijkt diens naam op het titelblad, groter 
dan die van Paringet. Als titel kreeg de publicatie 
mee: Memoriaal of Beschryving van de stad 
Grave en den Lande van Cuyk, Utrecht, 1752. 
Het eerste gedeelte van deze uitgave geeft de 
tekst van Paringet per onderdeel weer, onmid-
dellijk gevolgd door de aantekeningen van Van 
Alen. Het tweede deel bevat ‘Documenta’: bewijs-
stukken. Heel accuraat, zoals je van een notaris 
mag verwachten. En in die Documenta staat op 
bladzijde 473 de tekst die onder meer voor Es-
charen enorm belangrijk is. Nu is het lezen en 
dan ook nog foutloos overschrijven van een oud 
handschrift altijd een moeilijke zaak. En het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de één iets anders 
meent te moeten lezen (en dus publiceren) dan 
iemand anders vóór hem. 
Met het al genoemde testament is het net zo gegaan. Jan I , heer van Cuijk (1254-1308) was een 
zeer belangrijk man in deze streken. Na Paringet zijn er zeker nog vier uitgaven van die tekst ver-
schenen en de uitgevers waren het telkens niet helemaal eens met wat hun voorgangers dachten 
dat er geschreven stond. Voor zover ons bekend is de laatste uitgave die van D.Th. Enklaar in zijn 
boek Gemeene gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen, Utrecht, 1941, 309-311. En ook 
hierin vinden we een opvallend verschil. Waar Enklaars voorgangers lezen: Eesscharen, of een 
variant ervan, meent hij Syscheren te moeten schrijven. Maar gezien de in het testament vermelde 
volgorde van dorpen ten noorden van Boxmeer richting Grave, is zéker Escharen bedoeld: Boghen 
(Beugen), Brakel (oude naam voor Oeffeit), Kuyc, Kerclinen (Grootlinden), Berze (Beers), Mylle 
(Mill), Syscheren en Gravia (Grave). Bovendien verschijnt onder de getuigen die ook hun zegel aan 
het testament hebben gehecht Wilhelmus, dominus de Eyscheren. 
Het testament werd opgemaakt op zaterdag na Pasen 1308, dus op 20 april van dat jaar. Dit docu-
ment leert ons dat Escharen al in 1308 bestond en bovendien een eigen heerlijkheid was, aan het 
hoofd waarvan een zekere Willem stond. Op hem komen we een volgende keer nog terug.

Het titelblad van een belangrijk historisch 
werk over Grave en het Land van Cuijk.
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Een tweede document, dat Paringet overigens niet kende, is opnieuw een testament. De tekst ervan 
werd pas na het midden van de vorige eeuw openbaar gemaakt door Jan-J.F. Wap, in zijn boek 
Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyck, Utrecht, 1858, bl. 257. Het gaat om het tes-
tament van de weduwe van bovengenoemde Jan van Cuijk: Jutta van Nassau. Het document was 
in bezit van RJ.N. Walter, in die tijd wethouder in Grave. Wap had goede relaties in het stadje en via 
hen mocht hij de paperassen gebruiken. 
Het testament werd opgemaakt op 25 januari 1312. Er staat een opsomming in van veel schenkin-
gen, onder meer aan een aantal kerken die na het overlijden van de erflaatster elk een gelijk bedrag 
zouden ontvangen: octo solidos, of 8 schellingen/stuivers. 
Ook dit testament somt een reeks van kerkdorpen op, nu te beginnen met Grave. Genoemd worden: 
Gravia, Esceren, Linen, Beerse, Kuyc, Boeghen, Meer (Boxmeer), Zannebeke (Sambeek), en dan 
gaat de tekst over naar Oelbroec (oude naam voor St. Anthonis, vgl. H . Douma, in Merlet jg. 33, 
1997, bl. 67-72). 
Uit het document blijkt dat de heerlijkheid Escharen in het begin van de veertiende eeuw al een ei-
gen kerk had, met dienstdoende priester (ecclesi[a]e et sacerdoti). Nu de vraag waar het om draait: 
zijn de testamenten van Jan I en zijn vrouw Jutta inderdaad de vroegste vermeldingen van Escha-
ren, zoals gedacht wordt? We gaan op onderzoek. 

Escharen in de geschiedschrijving               
Het schrijven van de geschiedenis van Escharen 
is geen eenvoudige zaak. Want er bestaat geen 
boek met een redelijk volledig en ogenschijnlijk 
betrouwbaar overzicht van die historie. Was het 
maar waar. We zouden het dan kritisch doorge-
lezen hebben en u - na eventueel wat correcties 
te hebben aangebracht - een bijgewerkte uitga-
ve hebben bezorgd. Dan zou u weten wat wij we-
ten, en wij zouden onze aandacht weer kunnen 
richten op een ander historisch onderwerp. 
Dus: wie over de geschiedenis van het dorp Es-
charen wil schrijven, zal zelf op onderzoek uit 
moeten gaan. Alle mogelijke grondwerk moet 
nog worden verricht, er dient veel te worden na-
gezocht, geregistreerd en geordend, voordat u 
het gewenste resultaat onder ogen kunt krijgen.

Publicaties
Natuurlijk was er ook in het verleden meer dan 
eens de behoefte om over de historie van Es-
charen iets vast te leggen voor het nageslacht. 
En daarbij denken we dan meteen aan twee pu-
blicaties uit deze en de vorige eeuw. De meest 
recente van die twee is een lezing die in 1949 
in Escharen werd gehouden door de Capucijn 
pater Rosarius, wiens grondtekst (zestien blad-
zijden machineschrift plus een aantal bijlagen) 
door verschillende geïnteresseerden zorgvuldig 
bewaard is. De andere publicatie verscheen in 

het jaar 1872 in het vijfdelig werk van L.H.C. 
Schutjes, Geschiedenis van het bisdom ‘s Her-
togenbosch, St. Michielsgestel, 1870-1876. Met 
daarin onder meer de geschiedenis van de paro-
chie Escharen (in dl. III blz. 617-627).

Bodemvondsten
Maar natuurlijk is er meer over Escharen gepu-
bliceerd. Om maar wat te noemen: in deze en de 
vorige eeuw zijn er op Escharens grondgebied 
enkele belangrijke bodemvondsten gedaan, die 
in de historie van het dorp zonder twijfel zeer op-
vallend zijn. In kranten en tijdschriften is daarvan 
- soms kort, soms lang - melding gemaakt. De 
verslagen die daarop betrekking hebben, ho-
ren uiteraard thuis in de Escharense geschied-
schrijving. Te zijner tijd zullen die verslagen in 
een meer definitieve vorm de plaats moeten krij-
gen waar ze recht op hebben. Ook het Escha-
rense verenigingsleven, zoals dat van Muziek-
vereniging Eendracht of van het schuttersgilde 
St.Anthonius Abt, mag niet onvermeld blijven.
Maar eerst willen we maar eens kijken naar de 
teksten van Rosarius en Schutjes. Want zij heb-
ben grote stukken van de dorpsgeschiedenis op 
papier gezet. Schutjes gaat voornamelijk in op 
de parochiegeschiedenis; pater Rosarius geeft 
een veel algemener overzicht, waarop we eerst 
zullen ingaan.
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In februari 1949 is - vermoedelijk in het repetitie-
lokaal van de Escharense fanfare, dat toen nog 
aan de St. Machutusweg stond, vlakbij het raad-
huis - door een pater Capucijn, Rosarius van Nu-
land (18991958), een lezing gehouden over het 
dorp. De tekst van die lezing werd overgeschre-
ven door (zo blijkt op blz. 6) M.R: de vroegere 
burgemeester van Gassel en secretaris van Es-
charen M . Peeters. Die voorzag de tekst op en-
kele plaatsen van aantekeningen ter aanvulling 
of correctie. 
Gelukkig hebben verschillende Escharense fami-
lies een en andeï al die jaren zorgvuldig bewaard 
en gekoesterd. Zodat bijna een halve eeuw later 
iets duidelijk wordt van de waardering die de toe-
hoorders hadden voor Rosarius’ uiteenzettingen. 
En meteen blijkt ook dat er ook toen al grote be-
langstelling was voor het verleden van het dorp 
en zijn gehuchten. 
Pater Rosarius was in onze streek geen onbe-
kende. Twee maal in zijn priesterleven heeft hij 
het klooster van Velp als standplaats gehad: 
1931-1933 en 1936-1937. Beide keren kreeg hij 
al spoedig na aankomst in het klooster de functie 
van subbibliothecaris: de tweede man dus, die de 
zorg had voor de kloosterbibliotheek. Een derge-
lijke functie had hij ook al nadat hij zijn studies 
had voltooid: eerst in Breda, daarna in Handel. 
En na zijn jaren in Velp zien we het nog een keer 
in Tilburg gebeuren, zo blijkt uit mededelingen, 
vriendelijk verstrekt door pater Ambrosius te Den 
Bosch, de provinciale archivaris van de paters 
Capucijnen in Nederland.

Graafsche Courant
Rosarius dus is tijdens zijn leven door boeken 
omringd geweest. En gebruikt heeft hij ze ook! 
Voor zijn lezing over Escharen was het niet de 
eerste keer dat hij de pen opnam. In 1927 was hij 
medewerker geworden van het tijdschrift Fran-
ciscaans Leven, een gemeenschappelijk blad 
van de volgelingen van Sint Franciscus in Neder-
land. In Velp begon hij in de Graafsche Courant, 
het huis-aan-huisblad van Grave en omgeving, 
de vruchten van zijn nasporingen in zijn domein 
op papier te zetten. We vonden zijn naam in de 

Pater Rosarius, een eerste schets
Graafsche Courant onder een serie van tien ar-
tikelen met de titel De Capucijnen in de Neder-
landen (jan.april 1936). Uit zijn verhalen wordt 
duidelijk dat hij een brede blik had en zich niet 
bezig heeft gehouden met oppervlakkigheden. 
Aan zijn teksten ligt een degelijke voorstudie ten 
grondslag, waarin ongetwijfeld veel tijd is gaan 
zitten. 

Deze eerste ons bekende publicatie kreeg spoe-
dig een vervolg: De Capucijnen in en om Velp 
(dec. 1936-juni 1937, maart-april 1939 en nov.-
dec. 1940). Deze serie omvat 24 of meer arti-
kelen, diverse malen onderbroken omdat Rosa-
rius een andere woonplaats en werkkring kreeg, 
maar wellicht heeft ook zijn gezondheid een rol 
gespeeld.

Het bidprentje van pater Rosarius, wiens hele 
leven was getekend door offervaardigheid.
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Een medebroeder van hem, nu al op leeftijd, ver-
telde ons al enkele jaren geleden dat hij Rosari-
us voor zich zag, gezeten in een rolstoel, wat af-
standelijk ten opzichte van zijn omgeving. Maar 
boeken en vooral archiefstukken moeten hem 
niet vreemd geweest zijn, zoals uit de degelijk-
heid van zijn genoemde publicaties blijkt. 

Ruwe basis 
Degelijk ook was de aanpak van zijn lezing in 
Escharen. Het is een goede, maar onuitgewerkte 
grondslag, een ruwe basis waaruit een nieuwe 
serie artikelen had kunnen groeien. Maar het 
heeft niet zo mogen zijn. Rosarius’ lezing begint 
met de oertijd, toen Noordoost Brabant nog door 
Maaswater was overspoeld, en eindigt met ge-
gevens over het het Escharense schuttersgilde 
St. Antonius Abt. De informatie over de schutte-
rij had hij uit De Schuttersgilden en Schutterijen 
van Noord-Brabant dl. I (1933), bl. 122, van J.A. 
Jolles. 
Tussendoor passeert de gehele geschiedenis 
van Escharen, wereldlijk en kerkelijk, de revue. 
Daarbij laat de spreker meestal weten aan wie 
hij zijn kennis te danken heeft. 
Omdat meer recente literatuur in zijn lezing over 
Escharen ontbreekt, mag worden aangenomen 
dat Rosarius zijn gegevens over Escharen al tij-
dens zijn verblijf in Velp heeft verzameld.

Wat vertelde Rosarius dan aan zijn gehoor? 
Hij deed verslag over de oertijd, toen alles nog 
breed overspoeld was door Maaswater, in vele 
stromen en stroompjes. Over de oudste bevol-
king waar bodemvondsten naar verwijzen, over 
sporen van Romeinen in deze streken, en vooral 
ook over een belangrijke gebeurtenis in 1897. 
Toen werd een potje gevonden met een zestigtal 
gouden munten uit de Frankische tijd. Rosarius 
bracht die muntvondst in een mogelijk verband 
met een houten voorganger van de Escharense 
brug over de Raam. 
De latere eeuwen werden uiteraard uitvoeriger 
besproken, omdat daarover meer gegevens be-
schikbaar waren: grondoppervlak, bestuur van 
dorp en polder en de meermalen gewijzigde 
grensafbakening ten opzichte van de buren. 
Ook het wegenstelsel kwam aan bod, evenals de 
bedijking, de naam van het dorp, het gemeente-
wapen, het raadhuis en de hoeven buitenaf, met 

onder meer een verwijzing naar de Witherenab-
dij van Mariënweerd en het klooster van de Kar-
tuizers bij den Bosch. Het meest uitvoerig ging 
Rosarius in op het kerkelijk verleden van Escha-
ren: kerk en kapellen en hun geschiedenis, pas-
toors en kapelaans/assistenten, de verering van 
O.L. Vrouw van Escharen en St. Machutus.

Kerkelijke verhoudingen 
Die kerkgeschiedenis is moeilijk te begrijpen 
zonder een duidelijk inzicht in de kerkelijke ver-
houdingen in de loop der eeuwen. Daarom ook 
schonk Rosarius ruime aandacht aan de wijzi-
gingen in die verhoudingen, die het gevolg wa-
ren van de oprichting van nieuwe bisdommen in 
1559. En ook aan de talrijke veranderingen later, 
vanaf 1801 tot aan het herstel van de katholieke 
hiërarchie in 1853. 
Ook de wereldlijke machthebbers kwamen aan 
de beurt: de Heer van Escharen en de Heren 
van Cuijk, de hertogen van Gelre, de Habsbur-
gers en het Bestuur van de Staten-Generaal. Be-
legeringen van het naburige Grave hebben hun 
weerslag op de bevolking van Escharen gehad, 
zowel wat hun materieel bestaan als de geeste-
lijke verzorging betrof. In dat verband kwamen 
de schuurkerk en de huidige kerk van Escharen, 
gebouwd in 1865, ter sprake. 
Al met al heeft pater Rosarius ons in de tekst van 
zijn lezing een eerste schets gegeven van wat 
een geschiedenis van Escharen te bieden heeft. 
Een aantal onderdelen daarvan komt te zijner 
tijd stuk voor stuk uitvoeriger aan de orde.
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L.H.C. Schutjes en zijn 
geschiedenis van een bisdom
Wie was deze Eerwaarde Heer, en waarom kon 
hij er niet omheen om iets over Escharen te 
schrijven? 
Lud. Schutjes (1818-1892) is de auteur van de al 
genoemde Geschiedenis van het bisdom ‘s Her-
togenbosch. Zijn werk is dus van kerkhistorische 
aard, waarbij vooral de kerkelijke structuren en 
de daarbij behorende functionarissen genoemd 
worden. Een belangrijk deel van zijn werk be-
staat uit een alfabetische lijst van de parochies 
in het bisdom. Daarbij wordt veel aandacht ge-
schonken aan de dienstdoende geestelijkheid, 
pastoors en kapelaans; en verder natuurlijk ook 
aan de in de parochies aanwezige kerkelijke in-
stellingen als kloosters en dergelijke, met de bij-
behorende bestuurders. Schutjes geeft zo een 
welkome en noodzakelijke aanvulling op wat pa-
ter Rosarius zijn toehoorders vertelde. Schutjes 
was, toen hij zijn werk schreef en uitgaf, zelf ook 
priester van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Tij-
dens het grootste deel van zijn priesterleven is 
mgr. Johannes Zwijsen zijn bisschop geweest (+ 
l877). Aan hem heeft Schutjes zijn gehele werk 
opgedragen; hij schrijft: hetwelk zijn ontstaan 
aan zijne Doorluchtige Hoogwaardigheids verlan-
gen te danken heeft (dl. I, bl. 5). 
Een aantal bijzonderheden uit het leven van de 
schrijver is ons bekend uit wat hij ons daar zelf 
over heeft meegedeeld (vgl. a.w., dl. V, 1876, 
s.v. Orthen): een zwakke gezondheid heeft hem, 
Schutjes, jarenlang parten gespeeld, vooral tij-
dens zijn leraarschap aan het Klein-Seminarie 
(1841-1853). In 1853 werd hij aangesteld als 
kapelaan te Goirle, in 1855 als rector van de 
Godshuizen te den Bosch, en in 1864 volgde zijn 
benoeming tot pastoor van de kerk te Orthen, 
een dorp ten noorden van Den Bosch, en waar-
van de kerk in 1553 genoemd wordt als moeder-
kerk van de Bossche St. Jan! 
De kerk van Orthen was, toen Schutjes als pas-
toor aantrad, blijkbaar het middelpunt van een 
armlastig dorp, want hij motiveert het uitgeven 
van zijn groot historisch werk als volgt: De uit-
gave geschiedt ten voordeele der arme kerk van 

Orthen voor rekening des schrijvers, die den ei-
gendom van het werk zich voorbehoudt (dl. I, bl. 
viii). 
Overigens beschikte Schutjes kennelijk over een 
goede koopmansgeest. Want heel de 
Bossche geestelijkheid uit zijn tijd met haar staat 
van dienst is in zijn werk vermeld. Bij elke 
parochie waar iemand aangesteld was geweest, 
werd diens naam genoemd, vaak ook de 
geboorteplaats, en eventueel de datum van 
overlijden; verder het jaar van aanstelling met 
ook de tot dan

Schutjes schreef zijn ‘Geschiedenis van het 
bisdom ‘s-Hertogenbosch’, dat werd 

uitgegeven in 1872. Er staat veel informatie 
in over de parochie Escharen.
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toe vervulde functies elders. 
Soms worden ook vermeldens-
waardige bijzonderheden gege-
ven, en tenslotte meestal het 
jaar van vertrek, met nieuwe 
vestigingsplaats, en in welke 
functie. Door deze aanpak was 
Schutjes verzekerd van een 
goede afzetmarkt voor zijn om-
vangrijke werk. 
Vaak waren die geestelijken 
ook Schutjes’ informanten: op 
zijn collega’s kon de pastoor 
zo nodig een beroep doen om 
bepaalde informatie rond te 
krijgen. Hij kende bijna alle geestelijken uit het 
bisdom die zo’n beetje van zijn leeftijd waren al 
sinds de jaren van zijn vorming. Aan veel jon-
geren had hij onderwijs gegeven in de tijd van 
zijn leraarschap. En de oudste generatie van de 
Bossche geestelijkheid had hij in de ruim 25 jaar 
van zijn priesterleven al hier of daar ontmoet. Of 
anders leerde hij die oudere collega’s wel ken-
nen tijdens de een of andere reis. 
Want voor het bijeenbrengen van de gegevens 
voor de geschiedschrijving van het bisdom 
moest hij vaak op pad om in de archieven van 
parochies en instellingen te neuzen, of bij kloos-
ters informatie los te peuteren. Daarnaast zal hij 
waarschijnlijk ook wel een uitgebreide correspon-
dentie hebben gevoerd met menig parochieher-
der. Over de medewerking van al die mensen 
die bijdroegen aan de voorbereiding van zijn eer-
ste twee delen, was Schutjes zeer tevreden (vgl. 
a.w., I, bl. x, n. 1). 
Al die voorbereidende activiteiten, plus het aan-
leveren in duidelijk leesbaar en foutloos hand-
schrift gingen vooraf aan het persklaar maken 
van tekst voor een werk dat een paar duizend 
bladzijden zou gaan tellen. Toch heeft hij er ei-
genlijk maar een paar jaar over gedaan. 
Schutjes heeft dus recht op onze bewondering 
voor zijn inzet en doorzettingsvermogen. Maar 
het beste eerbewijs dat deze auteur kan krijgen 
is dat zijn werk ook gelezen wordt. Dat iedereen 
die zich op wat voor manier ook met de geschie-
denis van een parochie binnen het bisdom ‘s-
Hertogenbosch bezig gaat houden, vóór al het 
andere grijpt naar de pennenvruchten van Schu-
tjes. 

Zo liet Schutjes weten dat de opbrengst van zijn uitgave
bedoeld was voor de armlastige kerk van Orthen.

Maar waar heeft de auteur zijn informatie over het 
verleden van een parochie vandaan gehaald? 

Voorgangers van Schutjes? 
Denk niet dat Schutjes over de geschiedenis van 
de Bossche parochies het laatste woord heeft 
gesproken; voorlopig valt daaraan niet te den-
ken. Maar wel rijst de vraag wie aan hem vooraf 
gingen en hem een groot deel van de oudere ge-
gevens doorgaven. Met andere woorden: is het 
mogelijk zijn bronnen aan te wijzen?
Ja, Schutjes heeft ze zelf genoemd: J.F. Fop-
pens, Antonius van Gils en Jos. Ant. Coppens 
(a.w., I, bl. ix). Maar we zouden eigenlijk best 
meer willen weten. 
Ons is bekend dat Schutjes zijn werk heeft vol-
bracht in nog geen tien jaren. (Nieuw Neder-
landsch Biografisch Woordenboek, dl. 2, 1912, 
kol. 1308.) Toch zijn we vooral aangewezen op 
Schutjes’ tekst zelf, als we meer willen weten 
over het ontstaan van zijn Geschiedenis en over 
de plaats die het werk inneemt ten opzichte van 
andere kerkhistorische werken van vóór zijn tijd. 
Je zou Schutjes’ gehele oeuvre kritisch moeten 
lezen om volledig inzicht te krijgen in alle per-
sonen, geschriften en boekwerken die hem bij 
de samenstelling ervan hebben geholpen. Maar 
dat is hier natuurlijk niet onze bedoeling. Wij wil-
len alleen de beschrijving die Schutjes geeft van 
de kerkelijke geschiedenis van Escharen op 
haar werkelijke waarde toetsen. Zodat we die 
beschrijving uiteindelijk in een totale dorpsge-
schiedenis kunnen inpassen. We moeten ons 
niet laten verleiden dat nauwe pad te verlaten. 
Kortom: we moeten op zoek naar de bronnen 
van Schutjes, en dan speciaal toegespitst op
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de parochiegeschiedenis van 
Escharen. 

Coppens en van Gils 
Talloze malen heeft Schutjes in 
voetnoten bij zijn tekst een verwij-
zing gegeven naar ‘Coppens’. 
Met die naam hebben we de vas-
te grond onder de voeten die we 
zochten, zo dachten we. 
J.A. Coppens was een R.K. pries-
ter en rector in Handel in de jaren 
‘40 van de vorige eeuw. Dat is dus 
vóór het belangrijke jaar 1853, 
waarin de bisschoppelijke hiërar-
chie in Nederland werd hersteld. 
En dat juist maakt het verschil uit. 
Want we moeten twee verschillen-
de bisdommen ‘s- Hertogenbosch 
onderscheiden: het eerste werd 
opgericht in 1559/61, het tweede 
in 1853. 
Coppens schreef een werk vóór 
1853, Schutjes na 1853. De ti-
tel van Coppens lijkt op die van 
Schutjes: Nieuwe beschrijving van 
het bisdom ‘s-Hertogenbosch, ‘s-
Hertogenbosch, 1840-1844, te-
genover de Geschiedenis van het 
bisdom ‘s Hertogenbosch, St. Mi-
chielsgestel, 18701876. Voor vroe-
ge gegevens over de door hem be-
sproken parochies heeft Schutjes 
hoogstwaarschijnlijk stevig gebruik 
gemaakt van wat Coppens heeft 
geschreven. En daarmee meteen 
de verantwoordelijkheid voor de 
juistheid ervan van zich af kunnen 
schuiven. 
Maar ook Coppens grijpt waar-
schijnlijk terug op een oudere 
bron. Waarom anders de vermelding Nieuwe 
geschiedenis in de titel? ‘Nieuwe’ veronderstelt 
dat ‘Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 
‘s-Hertogenbosch’ er een andere aan vooraf is 
gegaan. Daarbij kan hij gedacht hebben aan 
het werk van J.F. Foppens, Historia Episcopa-
tus Buscoducensis, over wie Schutjes zegt: hij 
‘maakte... slechts melding van de Kerkvoogden, 
Collegiale kerken, Abdijen en Kloosters van het 
bisdom ‘s Bosch’ (Schutjes a.w., I, bl. ix, n. 1). 

Maar vermoedelijk heeft Coppens als zijn voor-
ganger beschouwd Antonius van Gils; hij voegt 
namelijk aan zijn titel toe: ‘naar aanleiding van 
het Katholiek Meijerijsch Memorieboek van A. 
van Gils’, dat verschenen was in 1818. 
Maar: Escharen heeft nooit gelegen in de Meie-
rij van Den Bosch, en dus kunnen we Van Gils 
en Coppens (die Van Gils wel als bron gebruikt 
heeft), buiten beschouwing laten. Daarmee is 
tevens duidelijk geworden waarom Schutjes bij 
zijn bespreking

J.A. Coppens was met zijn 
‘Nieuwe beschrijving van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch’

een belangrijke bron voor Schutjes.
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van de parochie Escharen nergens naar Cop-
pens heeft verwezen. 

Twee mogelijkheden 
Maar als Escharen dan pas sinds 1853 (vanaf 
1840 was al een nieuwe relatie richting ‘s-Herto-
genbosch ingetreden) tot het bisdom den Bosch 
behoort, dan zijn er twee mogelijkheden. De 
bronnen van Schutjes kunnen vanuit het bisdom 
waartoe Escharen tevoren behoord heeft, aan 
het bisdom ‘s-Hertogenbosch zijn overgedragen. 
Maar ze kunnen ook nog binnen dat vroegere 
bisdom berusten. Bijvoorbeeld in het archief van 
dat bisdom, Of wat allereerst moet worden on-
derzocht in Escharen zelf. Tenzij die gezochte 
stukken in de loop van de tijd een heel andere 
weg zijn gegaan... 
Het archief van ons bisdom Den Bosch heeft die 
bronnen niet. Die vaststelling zal geen verwon-
dering wekken, want een bisdom in opbouw kon 
zich niet de luxe permiteren grote aandacht aan 
archiefwerk te besteden; de zorg van het nieuwe 
heden liet weinig ruimte voor zorg om het verle-
den. 
Schutjes moest dus roeien met de riemen die hij 
had als hij documenten wilde bekijken die hij bin-
nen het oude bisdom ‘s-Hertogenbosch niet in 
handen kon krijgen. Hij had de mogelijkheid om 
afstanden te overbruggen door te corresponde-
ren met hem onbekende wetenschappers, ver 
weg. En dat heeft hij zeker gedaan. Met Jos. Ha-
bets (vgl. a.w, III, s.v. Haps) bijvoorbeeld. Ook 
zal hij dichter bij Orthen parochies hebben be-
zocht die in zijn tijd onder het bisdom Den Bosch 
vielen, maar vóór die tijd niet. In verschillende 
van die parochies werkten collega’s die hij nog 
kende van vroeger. Schutjes heeft zeker van de 
mogelijkheid gebruik gemaakt om ter plaatse het 
parochie-archief te raadplegen, op hoop van ze-
gen. Natuurlijk had hij voor zulke naspeuringen 
de hulp van anderen kunnen inroepen, maar 
hoogstwaarschijnlijk is pastoor Schutjes toch 
zelf op pad gegaan, ook naar Escharen. 

Schutjes op reis 
We constateren dat Schutjes zich op zeker mo-
ment tot de pastoor van Escharen heeft gewend 
om ook diens parochie in zijn grote werk te 
kunnen vermelden. Wanneer dat ‘zeker moment’ 

is geweest en wie er toen pastoor was, is bij ge-
brek aan nadere gegevens niet hard te maken. 
Een tijdgenoot, ja misschien zelfs jaargenoot van 
hem was Lambertus Verstraaten (18171867). 
Schutjes vermeldt diens loopbaan: geboortig 
van Mill, overleden (te Escharen) 13 april 1867; 
1843 kapelaan te Nijmegen, 1852 te Beuningen 
en 1860 pastoor te Escharen (a.w., III, bl.624). 
En hij weet zeer goed welke speciale band deze 
Verstraaten heeft gehad met de Escharense St. 
Lambertus-kerk: hij heeft als pastoor de nieuwe 
kerk en pastorij doen bouwen. 
Kon Verstraaten vermoedelijk dankzij een ruim 
familiekapitaal zijn kerk van de grond krijgen, 
Schutjes had een andere manier om de paro-
chiekerk te Orthen, waar hij sinds 1864 pastoor 
was, de broodnodige financiële steun te geven: 
zijn publicatie. Stof genoeg dus om daar samen 
over te praten. Schutjes noemt de datum van in-
zegening van de nieuwe kerk in Escharen: 11 
april 1864, verricht door de protonotarius aposto-
licus, H.A.A. de la Geneste, in Grave welbekend 
als rector van De Wijnberg. 
Misschien echter is niet Lambertus Verstraaten 
de man geweest tot wie hij zich gewend heeft, 
maar diens opvolger, Petrus van de Ven, van 
Cromvoirt. Na een standplaats als kapelaan in 
Raamsdonksveer (vanaf 1845) en St. Michiels-
gestel (vanaf 1857), werd hij in 1867 pastoor in 
Escharen; hij vertrok na zijn benoeming (op 19 
februari 1872) tot pastoor in St. Michielsgestel, 
een parochie die hij al goed kende. 
Schutjes kreeg voor deel III van zijn Geschiede-
nis medio november van dat jaar het ‘imprima-
tur’, dat wil zeggen: het verlof van zijn bisschop, 
mgr. Zwijsen, om tot drukken over te gaan. De 
parochiegeschiedenis van Escharen was toen 
dus al enige tijd afgesloten. 
Het was niet de gewoonte van Schutjes om elke 
parochieherder in een voetnoot te bedanken voor 
zijn medewerking; toch doet hij het bij Escharen 
wel (a.w., III, bl. 624 n. 1): Dank de welwillend-
heid van pastoor van de Ven is het kerkarchief 
met zorg te Orthen doorwerkt, na plaatselijke in-
zage van het gemeentearchief genomen te heb-
ben. Dit kan erop wijzen dat de pastoor aan wie 
Schutjes gegevens over Escharen vroeg, niet 
Verstraaten, maar Van de Ven is geweest. 
Hoe dan ook: Schutjes is minstens tweemaal in 
Escharen geweest voor het inzien, meenemen 
en terugbrengen van het kerkarchief. 
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Hij zal toen vast en zeker ook de gelegenheid te 
baat hebben genomen om in Grave het Gasthuis-
archief en het kerkarchief van de St. Elisabeth 
te raadplegen (vgl. a.w, bl. 618, n. 2 en 3), een 
bezoek te brengen aan het Capucijnenklooster 
in Velp (a.w., bl. 623 n. 2) en aan het klooster St. 
Josephs-dal (vgl. a.w., bl. 625-627) van de pa-
ters Dominicanen in Langenboom (dit laatste lag 
binnen de grenzen van de parochie Escharen).

 
Archieven in de vernieling 
Bij gelegenheid van een van die bezoeken aan 
Escharen ging de reiziger ook langs in het plaat-
selijke raadhuis om het gemeentearchief te raad-
plegen. Daar was een kerkregister uit de tweede 
helft van de 18de eeuw te vinden (vgl. a.w., III, 
bl. 623 n. 3). We hebben tot nu toe geen aanwij-
zing gevonden dat dit register nog aanwezig is 
in het bewaarde gedeelte van het dorpsarchief. 
Zonde! Maar het was pater Rosarius ook al op-
gevallen (vgl. a.w., bl. 8) toen hij er het Provin-
ciaal Verslag van Noordbrabant 1928 op nalas. 
Op blz. 63 staat dat in het raadhuis wel een oude 
archiefkom aanwezig is, maar zonder oude pa-
pieren; vanaf 1789 is er weinig. 
Vermoedelijk moeten we nog verder gaan dan 
toen en zeggen: ook naar delen van het nog ou-
dere archief zoekt men er tevergeefs. 
Maar hetzelfde moet gezegd worden van het 
kerkarchief. De doop-, trouw- en begraafboeken 
van Escharen zijn bekend vanaf 1725 en moeten 
zich nog ergens bevinden, maar verwijzingen die 
Schutjes geeft naar het kerkarchief - dat in zijn 
tijd dus nog voorhanden was - stellen ons voor 
vragen. 

Welke bronnen? 
Naar welke bronnen verwijst hij bijvoorbeeld, 
a.w., bl. 617, n. 5, bij het jaar 1331 (de vermel-
ding van Henricus heer van Escharen)? en a.w., 
blz. 621 ca. 1400 (proces tussen pastoor Goert 
van Mijlle en Henrick van Meerwijck), 1434 (pas-
toor Wijnandus Junckrade begint een register 
van aantekeningen) en 1540 (het plotselinge 
overlijden van Johan van Dornick)? en a.w., bl. 
622, n. 2 (aantekeningen 1540-1556 van Jo-
hannes Henrici van Mill) en ca. 1558 (bestuur 
van Johannes Dericksen)? En waar is het kerk-
register van pastoor Egbertus Jans dat doorloopt 
tot 1576 (a.w., bl. 622)? Waar zijn het archiefstuk 

dat Schutjes noemt het handschrift van 1505 en 
het register der bezittingen en inkomsten van de 
kerk (vgl. bl. 622 bij Egbertus Jans)? Bij meer 
dan één pastoor ontbreken aanwijzingen die ons 
op hun spoor kunnen brengen. 
En waar zijn de aantekeningen van Ant. van der 
Burgt, 1828-1829 kapelaan te Escharen, later 
rector te Uden, die veel naspeuringen gedaan 
moet hebben in het Escharense kerkarchief (vgl. 
bl. 624 en bl. 622 n. 1)? 
Misschien dat wel de feiten, vermeld op bl. 620 
n. 1 en 3, bij raadpleging van het nog aanwezige 
deel van het parochiearchief terug zijn te vinden. 
Maar dat is dan toch maar een schrale troost. 
U ziet: zowel het nog aanwezige gemeentearchief 
als het kerkarchief bevindt zich niet meer in de 
desbetreffende bewaarplaatsen. We mogen 
hopen dat delen ervan nog eens ergens boven 
water komen, zodat we niet gedwongen zijn om 
pastoor Schutjes op zijn woord te geloven, hoe 
geloofwaardig hij overigens ook lijkt te zijn. Om-
dat de bronnen van veel van zijn mede
delingen over Escharen verdwenen zijn, zou zijn 
werk Geschiedenis van het bisdom ‘s Hertogen-
bosch zelf ons dan tot bron voor de dorpsge-
schiedenis van Escharen zijn 
geworden. Tenzij....
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Het eerste bisdom ‘s-Hertogenbosch werd opge-
richt in 1559/61, toen de Nederlandse bisdom-
men onder koning Filips II werden gereorgani-
seerd. Een van de belangrijkste overwegingen 
was van politieke aard: de gebieden die Filips’ 
vader, keizer Karei V, bij zijn terugtreden in be-
zit had, moesten ook kerkelijk onder eigen bis-
schoppen worden gebracht. En de grenzen van 
die bisdommen dienden zoveel mogelijk met de 
landsgrenzen samen te vallen (vgl. W.A.J. Mu-
nier, De kerkelijke kaart van het Land van Cuijk 
en omgeving, in: Het Landvan Cuijk, kerkelijk en 
politiek. Verslagboek Historisch Congres 1971, 
z.pl. (1972), bl. 9596). 
Voor onze gebieden is de oprichting van twee 
bisdommen van belang: die van Den Bosch en 
die van Roermond. Dat ging ten koste van het 
bisdom Luik; in het kort daarover meer. 
Van oudsher hebben bijna heel Noord-Brabant, 
Limburg, een groot deel van de Zuidelijke Neder-
landen, plus een gedeelte in Noord-Frankrijk de 
prinsbisschop van Luik als geestelijk opperheer 
gehad. Pas in 1559 kwam daarin verandering. 
Het immens grote bisdom Luik werd opgedeeld 
in een aantal kleinere, waaronder die van Den 
Bosch en Roermond.

Meierij van Den Bosch 
We hebben al laten weten dat Escharen niet in 
de Meierij van den Bosch heeft gelegen. De Mei-
erij is een der kwartieren van het oude hertog-
dom Brabant, met Den Bosch als hoofdstad. Die 
hoofdstad was dus de geëigende plaats om ook 
bisschopsstad te worden. 
De Meierij viel uiteen in vier eigen gebieden: Oi-
sterwijk, de Kempen, Peelland en Maasland. De 
twee laatste liggen in het oosten van de Meierij, 
Peelland zuidelijker dan Maasland. 
Bij een strikte doorvoering van het beginsel 
‘(oude) landsgrens wordt bisdomgrens’ zouden 
de oude aan Maasland grenzende vrije heer-
lijkheden Megen en het Land van Ravenstein 
niet tot het bisdom Den Bosch hebben behoord. 
Maar om een nieuw bisdom een zekere afron-
ding te geven, vond men het af en toe wenselijk 
om toch van dat grondbeginsel af te wijken. Dan 

was er sprake van een grensoverschrijding. Ook 
Megen en het Land van Ravenstein werden nog 
bij Den Bosch gevoegd (vgl. de pauselijke bul-
le van 1561 waarin de nieuwe grenzen werden 
vastgesteld). 
Het gevolg was dat aan Escharen grenzende 
dorpen als Velp, Reek en Zeeland onder de bis-
schop van Den Bosch ressorteerden. Het bis-
dom Luik vond dat gebiedsverlies natuurlijk niet 
leuk. Protesten en tegenwerking mochten niet 
baten; ruim een eeuw lang zijn de Bossche bis-
schoppen er de baas geweest. Maar uiteindelijk 
wist Luik zijn gezag toch te herstellen. Daarbij 
was geprofiteerd van de moeilijkheden waarin 
het Bossche bisdom na de Vrede van Munster 
onder het Staatse bewind was geraakt. Er kwam 
een dekenaat dat net als vroeger deel uitmaakte 
van het Luikse aartsdiakenaat van de Kempen. 
Na 1801 werd dit gehele gebied ‘het Bataafs dis-
trict van het Oude bisdom Luik’, na 1821 heette 
‘t ‘het Apostolisch Vicariaat Ravenstein-Megen’, 
en in 1840 ging het deel uitmaken van ‘het Apos-
tolisch Vicariaat van den Bosch’. Voor meer ge-
gevens wordt verwezen naar het bovenvermelde 
artikel van P. Munier. 

Het bisdom Roermond 
Het tweede bisdom dat voor Noordoost Brabant 
van belang is geweest, is dat van Roermond. 
Ook dat werd pas in 1559 opgericht. In 1543 
was heel het hertogdom Gelre onder de macht 
van Karei V gekomen, inclusief Opper-Gelder of 
het Overkwartier van Roermond, en het kwartier 
van Nijmegen. In principe gaven de grenzen van 
deze twee kwartieren de grens aan van het nieu-
we bisdom. Roermond, hoofdstad van 
Opper-Gelder, werd een nieuwe bisschopsstad. 
Maar ook hier was sprake van wijzigingen. Het 
Land van Cuijk verbond aan de westzijde van de 
Maas het Kwartier van Roermond via het bij dat 
Kwartier behorende Land van Kessel, met het 
Land van Maas en Waal, dat bij het Kwartier van 
Nijmegen hoorde. Om de verbinding tussen die 
twee gescheiden gebieden mogelijk te maken, 
werd het Land van Cuijk van het bisdom
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Luik overgeheveld naar het bisdom Roermond. 
En zo kreeg ook Escharen een nieuwe bisschop: 
Lindanus, eerste bisschop van Roermond. 

Jos. Habets 
Wie meer wil weten over de geschiedenis van 
deze bisdommen, kan z’n licht opsteken bij een 
jongere tijdgenoot van Schutjes: de Limburgse 
priester Johannes Josephus Habets (1829-
1893). Vanwege zijn grote kennis van de zeer in-
gewikkelde Limburgse geschiedenis, zowel we-
reldlijk als kerkelijk, werd Jos. Habets benoemd 
tot Rijksarchivaris in de Provincie Limburg. Daar 
had hij jarenlang gewerkt als kapelaan en pas-
toor. Zijn herderlijke zorg wist hij daarbij steeds 
te combineren met zijn studie naar Limburgs 
verleden. Zijn grote (onvoltooide) werk was de 
Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom 
Roermond en van de bisdommen die het in deze 
gewesten zijn voorafgegaan, 3 dl., Roermond 
(1875-1892). 

De jaren waarin de uitgaven van Schutjes en Ha-
bets verschenen, liggen dicht bij elkaar. Habets’ 
eerste deel kwam in 1875 uit. Toen was het laat-
ste deel van Schutjes waarschijnlijk al ter perse 
(1876). Habets verwijst soms naar Schutjes, en 
dat is niet verwonderlijk, omdat zijn onderwerp 
grote overeenkomsten vertoont met dat van 
Schutjes. Het omgekeerde was niet mogelijk, 
omdat het laatste deel van Schutjes in 1875 ver-
scheen, een klein jaar voordat deel I van Habets 
het licht zag. 
Over en weer is wel gecorrespondeerd. Habets 
oordeelde welwillend over zijn Bossche collega, 
en de Luikse periode van beide bisdommen ver-
toont in de beide eerste delen van hun werken 
een zeer grote overeenkomst. Maar toch is er, 
door omstandigheden, ook een aanmerkelijk 
verschil. 
Essentieel voor het werk van Schutjes is de al-
fabetische lijst van de parochies (met hun ge-
schiedenis), inclusief een zo volledig mogelijke 
naamlijst van de daar fungerende geestelijkheid. 
Drie van zijn vijf delen (en wel de dikste), zijn er-
voor gebruikt. Dankzij die speciale bijdragen ligt 
er een goed uitgangspunt voor het vastleggen 
van een parochiegeschiedenis. 
Ook Habets heeft iets dergelijks in gedachten
gehad (vgl. a.w., I, bl. 349 n. 1). 

Hij bespreekt bijvoorbeeld de dekenaten en pa-
rochies die behoorden onder het aartsdiakenaat 
Kempenland, waaronder ook het dekenaat Cuijk, 
met het dorp Escharen, viel. Op die plaats be-
looft hij op het einde van deel I een lijst te zullen 
geven van de parochies en kapellen die in 1558 
bestonden. Hij waarschuwt tevens voor gebrek 
aan volledigheid. Maar op bl. 600 komt hij op zijn 
toezegging terug: “Ons voornemen was aanvan-
kelijk om, onder no 1 en 2 dezer Bijlagen, eene 
lijst te geven van de aartsdiakenaten, dekenaten, 
parochiekerken en kapellen, waaruit het bisdom 
Luik, vóór de oprigting der nieuwe Nederland-
sche bisdommen in 1559, was zamengesteld;... 
De omvang echter dien dit eerste deel genomen 
heeft, noodzaakt ons van dat voornemen af te 
zien en het getal onzer bijlagen in te krimpen.” 
Gelukkig laat hij weten dat die uit 1558 dateren-
de lijst te vinden is in de Analectes pour [servir a] 
l’histoire ecclésiastique de la Belgique, [Leuven, 
1864], dl. I en II (t.a.p.). 
Wel geeft Habets een ietwat oudere lijst, uit het 
jaar 1553 (a.w, bl, bl. 350-354; dezelfde lijst als 
bij Schutjes, a.w., III, bl. 36^41). Daarin lezen 
we: Eescharen ecclesia incorporata mense ca-
pitulari ecclesiae collegiata B.M. Virginis Gra-
viensi. In ander verband moeten we wellicht nog 
eens op deze tekst terugkomen. Bijvoorbeeld 
als we schrijven over de incorporatie van de St. 
Lambertuskerk van Escharen in 1486 (kerkar-
chief Escharen, charter nr. 2) in het kapittel van 
de St. Elisabeth te Grave. 

Patroonheiligen 
Het is overigens opvallend dat nergens in deze 
lijst een patroonheilige van een kerk wordt ge-
noemd. Bovendien wordt bijna nergens vermeld 
dat een altaar aan St. Lambertus is toegewijd, 
terwijl Lambertus toch de patroonheilige van 
het bisdom Luik is geweest. Uitzonderingen zijn 
de kerken in Dieden, Megen, Venray en Vier-
lingsbeek. De kerk van Escharen had in 1553 
een altaar, gewijd aan de H. Maagd en 
St. Judocus. 
Een speciale opmerking over de ‘matricula’ die 
in de opsomming van 1553 zo vaak worden ver-
noemd. Bij bijna alle parochiekerken (op vijftien 
na) wordt daar iets over vermeld. Die ‘matricula’ 
zullen betrekking
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hebben op een boek van inkomsten en uitgaven. 
Bij Escharen en Loen (Neerloon) staat ‘matricula 
annalis’ (‘jaar’boek). Of hier iets speciaals ach-
ter zit (veel inkomsten van bijvoorbeeld tienden) 
zal moeten blijken, maar daarvoor verwijzen we 
naar een andere plaats. 
Gaan we met de hulp van Habets nog wat ver-
der terug in de tijd, dan kunnen we melden dat 
de kerk van Escharen ontbreekt in een tweetal 
registers, uit 1400 en 1485. Ook in een speci-
aal register uit 1558 (vgl. a.w., I, bl. 355) komt 
de dorpskerk niet voor. Maar erg bijzonder is dat 
niet, gezien de aard van die registers (absentie-
lijsten van pastoors en een bezoek van de bis-
schop in dat jaar aan een aantal kerken). 
De Luikse bisschop is blijkbaar in 1558 niet op 

bezoek geweest in Escharen, en de pastoors 
hebben - als ze al een tijdje uit hun parochie weg 
zijn geweest - daarvoor geen verlof gevraagd 
aan deken of aartsdiaken. Escharen is tot 1559 
onder de kromstaf van de Luikse bisschop ge-
bleven. 

Beperkingen 
We concluderen: In deel I van Habets’ geschied-
werk is wel een brede achtergrond te vinden voor 
onze dorpsgeschiedenis, maar gedetailleerde 
gegevens zijn zeldzaam. Daarbij willen we ech-
ter meteen wel een kanttekening maken: nooit 
mag vergeten worden in welke tijd een werk ge-
schreven is. Uitgaven als die van Schutjes en 
Habets zijn ruim een eeuw geleden samenge-
steld, met alle beperkingen die daaraan vastzit-
ten. Daarom doen we er goed aan om grondig 
kennis te nemen van wat ze schreven; op basis 
van het goede dat zij bieden, moeten wij echter 
verder gaan. 

Overigens: wat heeft Habets ons in zijn volgende 
delen te zeggen, dat voor de Escharense dorps-
geschiedenis van belang kan zijn? Wat is de op-
zet van het werk geweest? 
Het geschiedwerk van Habets omvat drie delen; 
aan deel IV is hij nog wel begonnen (vgl. a.w., dl. 
IV, a.w, bl. vi), maar de voortzetting ervan staat 
op naam van dr. W. Goosssens (Roermond, 
[1927]). Goossens heeft het grote werk echter 
evenmin kunnen voltooien: Hij schreef twee stuk-
ken; in het derde stuk wilde hij de geschiedenis 
van het bisdom Roermond vanaf 1840 beschrij-
ven. Of, zoals hij aankondigde: ‘het Apostolisch 
Vicariaat Limburg en het nieuw bisdom Roer-
mond, waarin dat vicariaat overging bij het her-
stel der kerkelijke hiërarchie in Nederland. Een 
uitvoerig register van persoons- en plaatsnamen 
wordt daaraan toegevoegd’. Dit derde stuk van 
deel IV is helaas nooit verschenen. 

Voor de rest slaagde Habets wel in zijn opzet. 
Gerealiseerd werden: 
dl. I: Het oude bisdom Tongeren-Maastricht-Luik 
tot en met de 18de eeuw en daarbij een Histori-
sche schets van het aartsbisdom Keulen, 
waaronder het oude bisdom zelf viel als een suf-
fragaanbisdom;

Sint Lambertus is een van de meest voorko-
mende kerkpatronen; ongeveer vijftig kerken 

dragen zijn naam. Een Nederlandse houtsnijder 
stelt in 1510 de heilige voor als bisschop met de 

kruisstaf. Kenmerken is ook het pallium waar-
mee de heilige steeds wordt afgebeeld: aan de 
voeten van Sint Lambertus zijn de booswichten 

te zien die hem om het leven lieten brengen.
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dl. II en III: Het oude bisdom 
Roermond, 1559-1801. 
Toen de schrijver op 22 juni 
1893 overleed, was van deel IV 
het eerste van de drie stukken, 
waarin het zou worden gepubli-
ceerd, al ter perse. Daarin kwa-
men aan de orde De Fransche 
Revolutie. Het Concordaat. De 
uitgever van deel IV, dr. W. Goos-
sens, zegt ervan: “Dit eerste stuk 
bevat de zeer merkwaardige ge-
schiedenis van het bisdom on-
der de Fransche revolutie en de 
voornaamste lotgevallen van het 
overschot van het oude bisdom 
Roermond, hetwelk als ‘Apos-
tolisch Vicariaat van Grave’ zijn 
bestaan rekte tot 1840.” (a.w., 
dl. IV, bl. vi). En daarmee zijn we 
weer bij het beperkte kerkelijke 
gebied waartoe Escharen vanaf 
1801 heeft behoord. 

Grote waardering
Zoals we voor het werk van Schu-
tjes grote waardering hebben, 
zo geldt dat ook voor het gelijk-
waardige werk van Habets. Zeer 
gedetailleerd heeft hij de organi-
satie van het bisdom Luik (en in 
de twee volgende delen ook dat 
van Roermond) beschreven. Tot 
nu toe hebben wij ons hier tot 
dat van Luik beperkt. 
Maar als we - wat Escharen be-
treft - de periode overzien waar-
in de parochie deel heeft uitge-
maakt van het bisdom Luik, het 

aartsdiakenaat Kempenland en het dekenaat 
Cuijk, dan zijn we toch wat ontgoocheld omdat 
we zo weinig te weten zijn gekomen over het 
Escharen van die tijd. Het gaat immers zeker 
om een aantal eeuwen, die liggen tussen het 
ontstaan van de parochie, de aanstelling van 
de eerste dienstdoende geestelijke en het jaar 
1559, waarin de bisdommen in de Nederlanden 
werden gereorganiseerd. 

Hebben de kerkelijke archieven ons dan niets 
méér te leren dan wat Schutjes en Habets naar 
voren haalden? Of heeft hun doelstelling, het 
schrijven van een geschiedenis van een ‘bis-
dom’, hun aandacht te veel gericht op de grotere 
structuren, met verwaarlozing van de kleinere 
details die geschiedenis juist zo smeuïg maken? 
De toekomst moet dat uitwijzen. 
Op de titelpagina’s van twee van de 

Het werk van Habets verdient grote bewondering. 
Hij gaf een zeer gedetailleerde beschrijving van het bisdom Luik 

(en ook dat van Roermond)
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bovengenoemde boeken staan wijze spreuken. 
Graag maken wij ze tot de onze. 
Jan-J.R Wap, de man die het testament van 
Jutta van Nassau als eerste heeft gepubliceerd 
en dankzij wie wij weten dat er in 1312 al een 
parochiekerk in Escharen functioneerde, heeft 
onder de titel van zijn boek, in het centrum van 
een vignet, een Latijnse spreuk laten drukken: 
Sparsa coegi. Ofwel: ‘Wat her en der verspreid 
lag, heb ik bijeengebracht’. Hij heeft documenten 
verzameld die anderen niet kenden. 
En ook Jos. Habets geeft ons een spreuk mee, 
nu uit een boek van de bijbel (Deut. 32,7): Inter-
roga majores tuos et dicent tibi, en dat betekent: 
‘Stel je vragen aan het voorgeslacht en je zult 
antwoord krijgen’. 
Het erfgoed uit het verleden dat nog opgeslagen 
ligt in bewaarplaatsen van archieven, zal ons 
verder moeten helpen bij het schrijven van de 
dorpsgeschiedenis van Escharen. Zo hopen we 
ook gegevens aan het licht te brengen die nieuw 
zijn en onze kennis over Escharen kunnen ver-
rijken. 

Tot slot van deze bijdrage kunnen wij U al wat 
nieuws melden. 
Al weer een aantal jaren geleden is een belang-
rijke uitgave verschenen in twee dikke delen: 
H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Bra-
bant tot 1312. Dl. I (in 2 banden) De meijerij van 
‘s-Hertogenbosch, ‘s-Gravenhage 1979. Oor-
konde n. 134 (11751225) geeft ons een lijst van 
hoeven en cijnzen (verschuldigde belasting) die 

respectievelijk eigendom zijn van en verschul-
digd aan de St. Willibrordusabdij in Echternach. 
De pas op het einde van die lijst vermelde hoe-
ven betreffen Escharen: apud Escheren mansus 
integer, ibidem dimidium mansum, .... 
Veel wijzer worden we er niet van: de abdij had 
een volledige en een halve hoeve in eigendom. 
Ze lagen ver weg van een groep boerderijen 
bij Alem en Deurne. Veel inhoudelijke informa-
tie levert de totale lijst niet op, behalve dat cijn-
zen geïnd werden in drie cijnskringen; voor Es-
charen was die van Deurne de dichtstbijzijnde 
(vgl. A.J.A. Bijsterveld, Een zorgerlijk bezit. De 
benedictijnenabdijen van Echternach en St. Trui-
den en het beheer van hun goederen en rechten 
in Oost-Brabant, 1100-1300, in: Noordbrabants 
Historisch Jaarboek 6 (1989), bl. 13). Wat wel 
duidelijk wordt is dat Escharen een dikke tachtig 
jaar ouder blijkt te zijn dan wordt vermeld in de 
teksten waarmee we begonnen: ca. 1220/1225 
tegenover de jaren 1308/ 1312. 

N.B.: Voor de volgende aflevering hebben wij in 
petto: 
a) enkele pastoors uit Escharen genoemd 
    in enkele nieuwe Luikse registers 1400
    1556; 
b) Heren van Escharen; 
c) Bezit van de abdij Mariënweerd op 
    HoogHal; 
d) Bezit van het Kartuizerklooster Vught op 
    Escharens grondgebied.
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Ja, er is een steen met een vrijwel onleesbaar opschrift die aan hem herinnert, maar waar ligt pas-
toor Schamp precies begraven?
En die Esterse Joannes Bernardussen heeft het toch maar mooi tot deken van Gennep geschopt. 
Wist u overigens dat in de vorige eeuw een burgemeesterszoon het klooster in is gegaan? En dat 
missiepater Marinus in de oorlog onder afschuwelijke omstandigheden om het leven is gekomen 
in een Jappenkamp?
Als u onderstaande lijst aandachtig doorleest, zult u ze tegenkomen, de jonge mannen uit Escha-
ren die vele schepen achter zich verbrandden, priester werden en zich gingen wijden aan God en 
hun medemens. En een stuk verderop in dit bulletin vindt u een opsomming van alle pastoors die 
sinds een grijs verleden onze parochie hebben gediend. Al lezend krijgt u een beetje mee van de 
tijd waarin ze leefden en de kerkelijke stormen die af en toe hebben gewoed. 

Maar ook aardige details zijn weergegeven. Bijvoorbeeld over de vergoeding die Gassel in het 
eind van de achttiende eeuw betaalde voor de diensten van een Escharense kapelaan; 120 gul-
den per jaar, jawel ! En over datzelfde Gassel dat verwoede pogingen ondernam om kerkelijk van 
Escharen te worden gescheiden. 

Ook vonden we een verslag in de Graafsche Courant over de feestelijkheden rond de consecratie 
van de in 1889 gerestaureerde dorpskerk. En een boze brief van een heuse monseigneur die hier 
pastoor is geweest. Hij klaagde bij de bisschop over het financiële wanbeleid van zijn voorganger.

De oudste gegevens over de pastorale zorg in Escharen hebben wij ontleend aan de al eerder 
in dit bulletin vermelde pater Schutjes. Ze zijn aangevuld met wetenswaardigheden die uit eigen 
onderzoek aan het licht kwamen.

Over de Esterse geestelijkheid..

Priesters geboren in Escharen
Herman van de Wiggelard 
Geboren in Escharen ± 1765 
Kapelaan in Velp in 1792 
Pastoor in Vierlingsbeek in 1804 
Overleden in Vierlingsbeek op 14-1-1824 
Ouders: Willem van de Wiggelard en Lamberdina van Dieten 

Leonardus Schamp 
Geboren te Gassel (dat destijds onder de 
parochie Escharen viel), datum onbekend 
Kapelaan in Escharen in 1793 
Bij verheffing van de kapel in Gassel tot 
parochiekerk verviel de kapellanie der ver-
enigde gemeenten 
Pastoor in Beugen in 1805 
Overleden in Rijkevoort op 21-12

Bijzonderheden: het pastoraat van Leo-
nardus Schamp in Beugen heeft slechts 
enkele maanden geduurd: van 3 juli tot 21 
december 1805. Hij is volgens de boeken

Eén van de stenen (de klinker) bij het kapelletje op het 
kerkhof in Beugen herinnert aan de uit Escharen 

afkomstige pastoor Schamp
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in Rijkevoort verdronken, maar onder welke omstandigheden dat gebeurde, melden de annalen 
niet. De huidige pastoor Van der Steen van Beugen heeft ondanks vele naspeuringen weinig over 
zijn verre voorganger kunnen achterhalen. Zelfs is niet precies bekend op welke plaats op het kerk-
hof hij begraven ligt. Wat nog wel aan hem herinnert, is een gedenksteen bij het kapelletje op de 
begraafplaats. Het opschrift is vrijwel onleesbaar. 
Pastoor Van der Steen weet vrijwel zeker dat Schamp niet onder die steen begraven ligt. “Bij elke 
begrafenis sta ik er bovenop en ik heb hem nog nooit horen protesteren”, aldus de huidige pastoor. 
De kapel is pas na het overlijden van Schamp gebouwd, evenals overigens de huidige pastorie. 
Toen is ook het hele kerkhof opnieuw ingedeeld.

Antonius van der Burgt 
Geboren in Escharen op 15-12-1804 
Overleden in Uden op 24-2-1874 
Assistent in Escharen in 1828 
Kapelaan bij de Predikheren te Nijmegen in 1829 
In 1834 trad hij in in het noviciaat bij de Kruisheren en werd in 
datzelfde jaar kapelaan in Sambeek 
Kapelaan in Beek bij Nijmegen in 1838 
Kapelaan der Minderbroederskerk in Nijmegen in 1841; hij was 
daar enige tijd deservitor 
Rector der Brigittinen in Uden in juni/juli 1843 
Provisor van het Seminarie op 27 maart 1855 
Ouders: Albertus van der Burgt en Joanna Schamp 
Bijzonderheden: Hij liet enige aantekeningen na over de kloos-
ters in Couwater en Uden. 

Joannes Bernardussen 
geboren in Escharen op 19-4-1807 
Priester gewijd in Munster op 20-8-1830 
Kapelaan in Margraten in 1833 
Pastoor in Eckelrade 
Pastoor in Oirlo (bij Venray) 1844-1850 
Pastoor in Helden-dorp (L.) 1850-1860 
Pastoor in Gennep 1860-1875 
Deken van het kanton Gennep, april 1862 
Overleden in Gennep op 2-10-1875 
Ouders: Laurens Bernardussen en Ida Delissen
Bijzonderheden: In Oirlo en Helden woonde zijn moeder bij 
hem in de pastorie. Joannes Bernardussen zou de verering van 
St.-Machutus in Oirlo hebben geïntroduceerd of geactiveerd. 
Een geschilderd portret van deze eerste Gennepse deken is 
te vinden in de pastorie van de Gennepse St. Martinuskerk. 
Verder staat er bij de oude Martinustoren in het centrum van 
Gennep een verwaarloosd gedenkteken, waarin een steen met 
zijn naam erop aan hem herinnert. 

Gijsbertus Poos 
Geboren in Escharen op 15-4-1812 
Kapelaan in Overloon in 1842 
Kapelaan in Dreumel, 1843-1846 
Overleden op 17-5-1861 in Escharen 
Ouders: Mathijs Poos en Maria Anna de Groot

Deken Bernardussen.
Bij de oude Martinustoren in 

Gennep is nog een verwaarloosd 
gedenkteken te vinden met 

een steen die aan hem herinnert 
(onder). 
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Bijzonderheden: Gijsbertus Poos was de zoon van de toenmalige burgemeester van Escharen. 
Op 27 december 1856 verhuisde hij naar het klooster in Helden (L.) van waar hij op 11 augustus 
1857 naar Uden vertrok. Hij verbleef er in het klooster der Brigittinnen aan de Vorstenburg 12, 
waar Antonius van der Burgt uit Escharen toen rector was. Hoewel hij officieel nog in het kloos-
ter woonde, overleed hij vier jaar later ‘thuis’, in Escharen. Aangevers bij zijn overlijden waren de 
landbouwer Hendricus Cuppen en zijn buurman Peter Engelman, de veldwachter. 

Mathijs Peeters 
Geboren in Escharen op 21-4-1854 
Pastoor in Teeffelen 
Pastoor in Lierop van 1905-1907 
Zoon van Petrus Joannes Peeters en Anna Marie Poos, broer van Theodorus 
Bijzonderheden: Peeters is in 1907 in Lierop overleden. Dat hij zo kort in hun midden was, heeft 
zijn parochianen niet verbaasd. Hij zou al ziek zijn geweest toen hij pastoor werd in Lierop.

Antonius Gijsbertus Hermanus Jans
(Pater Libertus)
Geboren in Escharen op 6-12-1875
In de orde der Minderbroeders-Capucijnen in Bab-
berich getreden op 3-10-1895
Geprofest op 4-10-1896
Priester gewijd op 20-12-1902
Novicenmeester, Definitor en Gardiaan
Overleden te Handel op 5-3-1948
Ouders: Johannes Jans en Hermina van der Burgt
Bijzonderheden: Pater Libertus ging op 17-jarige 
leeftijd naar het seminarie in Langeweg, dat toen 
47 leerlingen telde. Daar werd hij omschreven als 
‘een bescheiden eenvoudig jongske uit een klein 
Brabants dorp’.

Antoon Jans, droeg op 4 januari 1903 zijn eerste 
plechtige H. Mis op in Escharen. Een groot predi-
kant is hij niet geworden; openbaar optreden lag 
hem nu eenmaal niet. Zijn preken leerde hij letter-
lijk van buiten, waarna ze overigens wel met grote 
vurigheid werden voorgedragen. Hij was onder 
meer novicen-meester in dekloosters in Babberich 
en Tilburg. Zijn superieuren wilden hem tot twee-
maal toe als missionaris uitzenden, maar zover is 
het om onduidelijke redenen niet gekomen. 
Hij wordt omschreven als ‘een algemeen gewaardeerde medebroeder, sympathiek om zijn een-
voud en hartelijkheid. Capucijn in hart en nieren, heilig en voorbeeldig als priester; geliefd als 
novicenmeester en Overste heeft hij ontzaggelijk veel goed gedaan voor onze Provincie’.

Lambertus G. Cuppen
(pater Macarius van Beers O.M.Cap.)
Geboren in Beers op 11-10-1881
Overleden in Handel op 2-3-1960
Priester gewijd op 23-12-1905
Ouders: Theodorus Cuppen en Catharina Jacobs
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Bijzonderheden: zijn beide ouders zijn in Escharen ge-
boren, maar trokken in mei 1876 naar een boerderij in 
Beers. Met drie zonen, onder wie Lambertus, kwamen 
ze op 29 maart 1888 terug naar Escharen, waar ze zich 
vestigden op de boerderij De Elsbosch. 

Petrus Johannes Peeters 
(Pater Evaristus) 
Geboren in Escharen op 13-5-1882 
Ingetreden in de Orde der Minderbroeders Capucijnen 
op 3-10-1899 
Geprofest op 4-10-1900 
Priester gewijd op 22-12-1906 
Overleden in het klooster in Handel op 12-2-1955 
Ouders: Theodorus Peeters en Johanna Spanjers 
Bijzonderheden: Petrus Johannes Peeters werd gebo- 
ren aan den Schutsboom. Als jong priester vertrok hij 
naar de missie in Borneo en gaf daar onderwijs, zang-
en muziek. Na zijn terugkomst vervulde hij 23 jaar 
lang de geestelijke diensten in het Sint-Franciscus-
huis in Baarle-Nassau. Zijn karakter kenmerkte zich 
door eenvoud, hartelijkheid en meeleven.

Franciscus Machutus Spanjers 
(Pater Marinus) 
Geboren in Escharen (tegenover de kerk) op 28-4-
1884 
In de Orde der Minderbroeders Capucijnen getreden 
op 20-9-1902 
Priester gewijd op 18-12-1909 
In de missie van Sumatra gekomen op 16-1-1919 
Provicaris van het Apostolisch Vicariaat in Padang, 
hoofdpastoor van Koeta Radja 
Overleden in het interneringskamp in Koeta Radja op 
15-7-1943 
Ouders: Hendricus Spanjers en Alberta Johanna van 
der Burgt (+30-4-1887) 
Bijzonderheden: Pater Marinus is onder afschuwelijke 
omstandigheden overleden. Dat blijkt uit een ontroe-
rende brief aan zijn familie van een mede-geïnterneer-
de in het kamp in Koeta Radja. Die geven wij onverkort 
weer:

                    Medan, 1 december ‘45
Geachte familie,

Hiermede heb ik de treurige plicht U het overlijden te berichten van Uw broer en zwager den 
HoogEerwaarden Pater Spanjers. Tevens zend ik U een bidprentje, opgemaakt door Pater 
Landelinus Rademaker in het interneeringskamp Kota Alem te Kotaradja, waar ook ik 
ondergebracht was. Pater Spanjers kwam bij ons in Juni 1942. In 1940 op weg naar Holland 
wegens ziekte, strandde hij in Suez, omdat de oorlog in Europa uitbrak en Nederland



Escharen terug in de tijd          pagina 64

overweldigd werd. Hij kwam toen terug naar Indië 
en werd pastoor te Koetaradja. Bovendien bedien-
de hij de post Sigli en was dus mijn pastoor ook, 
want ik was daar hoofd van het plaatselijk bestuur 
ook, want ik was daar hoofd van het plaatselijk 
bestuur. Vlak voordat de Jappen kwamen brak 
de opstand uit in Koetaradja. De bevolking moest 
geëvacueerd w.o. pastoor Spanjers ook. Daar 
geen groote bagage meegenomen mocht worden, 
nam de pastoor geen misgewaden, altaar en hos-
tie en wijn mee (de H.Hosties werden ‘s nachts 
nog genuttigd) waardoor wij, totdat we 8/10 ‘44 in 
Rantanprapat kwamen, verstoken waren van H. 
Missen. Wel was H. Olie meegenomen. Zondags 
werd er gepreekt, ombeurten door P. Spanjers en 
P. Rademaker.
We zaten met ca. 250 mannen in het kamp. Daar 
P. Spanjers al ziekelijk was (nieren) ging hij zien-
derogen achteruit doordat hij niet kon krijgen wat 
wel noodig was. De Jappen zijn beesten. De ge-
zonden hielden het ‘t eerste jaar nog wel uit, maar 
een ziek mens moest versterkende middelen 
hebben en dat kregen we niet van de Jap. Ook 
medicijnen werden onthouden. 
P. Spanjers is de eenige, die ons in Koetaradja 
ontviel. Hij had geen vijanden. Zelfs protestanten 
kwamen naar zijn preeken luisteren in het kamp. 
Zijn woorden kwamen uit ‘t hart. Zijn laatste preek 
hield hij met zijn zieke lichaam, zittend op een bankje, op Hemelvaartsdag 1943. Na zijn gewone 
Zondagspreek hield hij zijn afscheidswoord. Hij zeide, dat hij ging sterven en hij zou voor ons bid-
den, dat wij gauw verlost mochten worden uit de interneering. Hij zeide, dat zijn laatste wensch 
was om op zijn graf een betonnen kruis te krijgen, waarop gebeiteld: ‘Mijn kinderkens, bemint 
elkander’. Hij zei te hopen, dat vele van ons op zijn graf zouden komen bidden, dan zou hij in den 
dood nog het Johannesevangelie prediken. Geen oog bleef droog. Het was zoo’n goede ziel. Op 
15 Juli 1943 ontving hij het H. Oliesel temidden van de R.K.-kampgenooten. Dit gebeurde om 5 
uur n.m. en om 7 uur n.m. stierf hij als een heilige. Ja, deze man was heilig, een voorbeeld voor 
allen, een toonbeeld van geduld in lijden, een priester zoals ik nooit tevoren ontmoet heb. Hij ver-
zocht mij een uur voor zijn dood, de groeten over te brengen en te zeggen, dat alles in orde was. 
Den volgende dag kwamen de Japs en namen alles van hem in beslag, zelfs zijn horloge met 
inscriptie. Hij is in habijt gekist. Niemand mocht mee naar het kerkhof Peutjoet, waar hij begraven 
is, behalve Pater Rademaker. De Jappen stonden er grinnikend en sigarettenrookend bij toen hij 
uitgedragen werd. Die schoften! Niettemin waren er eenige honderdtallen Chineese Katholieken 
op de Begraafplaats. Deze waren niet geïnterneerd. Zij bewezen de laatste eer, doch moesten 
den dag daarop bij de Kempei (Japse Gestapo) op ‘t stoepje komen. Mocht het zijn dat U officieele 
bidprentjes laat drukken - wij konden dit uiteraard niet doen en nu nog niet vanwege de toestand 
in Indonesië - zo hoop ik, dat U er mij eentje zult sturen. P Spanjers was voor mij en Dora een 
vriend om nooit te vergeten. 
Met beleefde groeten, ook van mijn vrouw. 

Uw dw.
Mr. P. de Leeuw
Medan Sumatra
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Wilhelmus Spanjers 
Geboren in Escharen op 4-12-1928 
Priester gewijd in Gemert op 18-7-1954 
Pater van de Congregatie van de H. Geest 
Overleden in Gennep op 27-5-1997 
Ouders: Franciscus Antonius Spanjers en Maria 
Petronella Franssen 

Bijzonderheden: Willem Spanjers was de helft 
van een tweeling en stamde uit een kinderrijk 
gezin. Op de lagere school luisterde hij gespan-
nen als missionarissen hun verhalen vertelden 
en van meet af aan was duidelijk: ook Willem 
wilde de missie in. Dat gebeurde in 1955. Hij 
trok naar de Centraal Afrikaanse Republiek 
en deed er veel goed werk. In 1984 keerde hij 
wegens toenemende gezondheidsklachten de-
finitief terug naar Nederland. Hij werd er over-
ste van de communauteit van Gemert. In 1990 
verhuisde hij naar een flatje in Gennep en werd 
rector van Huize Norbertus.



Escharen terug in de tijd          pagina 66

1312: Onbekend 
Jutta van Nassau, de tweede echtgenote van Jan I , heer van Cuijk, schonk bij testament van 
1312 aan de kerk en dienstdoend priester van Escharen 8 solidi (schellingen of stuivers). In die 
periode viel Escharen onder het bisdom Luik (vgl. Schutjes dl. III, bl. 621-624). 

13..: Goert van Mijlle 
Goert van Mijlle, of Godefridus van Mill, was tijdens het bewind van Willem I hertog van Gelder en 
Gulik en van 1400 tot 1402 heer van Cuijk. Godefridus wordt vermeld als ‘persona van Eijscche-
ren’. Dat blijkt uit een proces dat onder het bestuur van Willem I werd gevoerd tussen de pastoor 
en ridder Henrick van Meerwijck. In de hoedanigheid van ‘persona’ was Van Mill verantwoordelijk 
voor de zielszorg; een taak die toen overigens veelal werd uitbesteed aan derden. 

14..-1434 Henricus 
Deze pastoor, alleen Henricus genoemd, deed in 1434 afstand en werd opgevolgd door Junck-
rade. 

1434: Wijnricus Junckrade 
Junckrade begon in 1434 een register van aantekeningen. 

1458: Gerardus Coenen 
Coenen was de laatste pastoor van Escharen voordat de parochie werd ingelijfd in het kapittel van 
St.-Elisabeth in Grave (1486). In het jaar van zijn aanstelling begon hij met zijn aantekeningen in 
het kerkregister. Vermoedelijk is Coenen dezelfde die als kanunnik van de St. Joriskapel op het 
kasteel in Grave een geschil beslechtte tussen de kapitteldeken van St.-Elisabeth en het kapittel.
 
15..-1540 Johan van Dornick 
Deze pastoor of vicarius was aangesteld door het Graafse kapittel van St.-Elisabeth, bediende de 
parochie van Escharen vele jaren en stierf plotseling in 1540 in Grave. Uit een aantekening van A. 
van der Burgt, kapelaan in Escharen, blijkt dat Johan van Dornick in 1535 Gerardus van Boschuij-
sen als assistent kreeg toegewezen. 

1540: Joannes Henrici 
Henrici, ofwel Jan Hendrickssoon van Mijl was, zoals zijn naam al zegt, afkomstig uit Mill. Hij deed 
in 1554 een ‘opgave der pastoreele inkomsten’ aan de toenmalige kapitteldeken Herman Coenen. 
Daarin verklaarde hij dat hij op dat moment de parochie veertien jaar diende. Ook tekende hij aan 
dat in 1540 en 1541 bijna alle kanunniken van St. Elisabeth in Grave waren overleden. Alleen Ma-
thias van Honzel was toen nog in leven.

1558: Joannes Dericksen 
Dericksen, ook wel Dericks, bestuurde de parochie dertien jaar lang. In zijn tijd ging Escharen over 
van het bisdom Luik naar dat van Roermond (1559-1561). 

1571: Egbertus Jans 
Het kerkregister van deze pastoor loopt tot het jaar 1576. Dat hij acht voorgangers heeft gehad, 
kan worden afgeleid uit verschillende bronnen, zoals een handgeschreven document uit 1505 en 
registers van bezittingen en inkomsten. Tijdens de Nederlandse beroeringen rond het begin van 
de Tachtigjarige Oorlog en de Reformatie was er sprake van onzekerheid over de pastorale zorg. 
Waarschijnlijk heeft pastoor Jans tussen 1580 en 1586 moeten uitwijken.

Pastoors in Escharen
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1582: Joannes Bayen 
Deze pastoor wordt op een geschrift vermeld, dat gedateerd is op 13 mei 1582. De parochiekerk 
werd tijdens het beleg van Grave in de jaren 1586 en 1602 flink beschadigd. 

1645: Leonardus van Osch 
Deze pastoor (maar het kan ook zijn naamgenoot Leonardus van Osch S.T.B.F. zijn geweest) 
staat tussen 1628 en 1637 vermeld als kapelaan van St. Jan in Den Bosch. In 1645 kreeg hij ‘het 
genot der kerkelijke inkomsten’ van Escharen en Gassel: 119 gulden per jaar, maar die inkomsten 
werden hem in 1648 weer ontnomen. Spoedig daarna staakte hij zijn pastoraal werk: de hervorm-
den hadden de inmiddels grotendeels herstelde kerk in bezit genomen. Van Osch stierf in 1656. 

1649: Gualterus van Baer 
Van Baer, rector van het altaar en de kapel van O.L.V. ten Hove in Mill en van de kapel in St.-Hu-
bert, kreeg in 1649 de pastorale zorg over Escharen. De Staten kenden hem later uit hun kerke-
lijke inkomsten een jaarwedde toe van 300 gulden. In 1662 wordt hij genoemd als weldoener van 
de Minderbroeders in Venraij. Op 24 september 1667 staat hij nog als pastoor vermeld. Tijdens 
zijn pastoraat of dat van zijn opvolger werd de bouw van een 
schuurkerk in het dorp toegestaan. Bij het beleg van Grave 
in 1674 was de kerk nagenoeg platgeschoten. Wellicht is in 
die tijd de parochie bediend vanuit Reek, Velp of elders in het 
Land van Ravenstein, maar dat is niet met zekerheid bekend. 
In 1672 vielen de Fransen binnen; ze stonden het dorp toe een 
schuurkerk te openen. Pastoor Van Baer is waarschijnlijk rond 
het jaar 1685 overleden. 

16..: Melchior Schreijnemaekers 
De Minderbroeder Schreijnemaekers volgde vermoedelijk 
pastoor Van Baer op en diende de parochie vele jaren. In 1680 
werd Anselmus Verburgt aangesteld als zijn assistent. De ge-
meentenaren en de deken vroegen de pastoor - in overleg met 
de inwoners van Gassel - in 1686 om een kapelaan in dienst te 
nemen. Ze beloofden dat ze jaarlijks 25 malder rogge zouden 
bijdragen om in zijn onderhoud te voorzien. Schreijnemaekers 
overleed op 9 mei 1689 en is begraven in het klooster in Me-
gen. 
 
1690: Raijmundus de Bosschere 
De Bosschere stond tot aan zijn overlijden op 20 augustus 
1724 op de kansel. 

1724: Bernardus de Meij 
Pastoor De Meij was afkomstig uit Gendt en overleed enkele 
maanden na zijn aanstelling: op 20 februari 1725. Vier dagen 
later is hij begraven bij de Capucijnen in Velp. 

1725: Joannes Franciscus Bloemarts 
De uit Grave afkomstige Bloemarts diende de parochie langer 
dan een halve eeuw. Zijn doopregister begint in 1725. Tijdens 
het pastoraat van zijn voorgangers De Bosschere en De Meij 
bestond in Escharen de Broederschap van de H. Rozenkrans, 
als persoonlijk voorrecht aan de beide paters. Met hun over-
lijden was ook de Broederschap ter ziele gegaan. Bloemarts,

De geschilderde portretten van 
de pastoors J.F. Bloemarts (bo-

ven) en H.M. Berents (onder). De 
originelen zijn in het bezit van de 

parochie Escharen.
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omschreven als ‘een ijvervollen pastoor’, richtte de Broederschap in 1728 opnieuw op, maar nu 
‘ten eeuwigen dage’. 
In datzelfde jaar sloot hij een verdrag met Gassel, waarin werd bepaald dat de heilige Dienst 
aldaar vanuit een schuurkerk mocht worden verricht. Omstreeks 1766 begon Gassel moeilijk te 
doen. De ingezetenen ondernamen pogingen om kerkelijk van Escharen te worden gescheiden. 
De bejaarde pastoor stak daar een stokje voor door snel assistentie naar de parochie te halen: 
in 1768 werd Pet. Jac. van Esch vanuit Grave opgetrommeld; Van Esch werd in 1771 opgevolgd 
door Arnoldus Reijers. Reijers heeft Bloemarts waarschijnlijk tot aan diens dood op 10 augustus 
1779 geassisteerd. 

1779: Henr. Mich. Berents 
Berents, op 10-8-1753 in Grave geboren, werd op 23-jarige leeftijd priester gewijd in Roermond. 
In 1778 werd hij kapelaan in Afferden en een jaar later volgde zijn benoeming tot pastoor in Es-
charen. In 1793 kreeg Berents assistentie van kapelaan Leonardus Schamp uit Gassel. Daardoor 
kon ook de succursale kapel (hulpkapel) in Beers worden bediend. Op 29 mei 1795 sloot Berents 
een overeenkomst met Gassel over het celebreren van de mis in de Gasselse kapel op zon- en 
feestdagen en op dinsdag en donderdag. Gassel betaalde jaarlijks 120 gulden voor het onderhoud 
van de kapelaan. Schamp werd pastoor in Beugen toen de Gasselse kapel werd verheven tot 
parochiekerk en stierf daar in 1805. Pastoor Berents werd in 1813 benoemd tot pastoor in Grave 
en overleed daar twee jaar later: op 29 augustus 1815. De oude, verwoeste parochiekerk van 
Escharen was in 1799 weer in katholieke handen gekomen, maar aan herstel viel niet te denken. 
Men bleef de schuurkerk gebruiken, die in 1792 aanzienlijk verhoogd en verlengd werd. Boven-
dien kwam er toen een nieuwe pastorie. Een jaar later stortte de kerk in. Het gebouw werd weer 
hersteld om vervolgens in 1794 tijdens de belegering van Grave af te branden: het gevolg van 
roekeloosheid van de Fransen, die in de kerk de wacht hielden en daar een groot vuur hadden 
ontstoken om zich warm te houden. De kerk moest nagenoeg geheel worden herbouwd en kreeg 
in 1809 een toren. 

1813: Pet. And. de la Roche 
De la Roche, afkomstig uit Grave, was sinds 1789 parochieherder van Groot-Linden geweest. In 
1813 kwam hij naar Escharen. Een jaar lang, tussen 1828 en 1829, werd hij geassisteerd door 
kapelaan Ant. van der Burgt uit Escharen. En vanaf 1831 kreeg hij hulp van kapelaan Cornelius 
Reijnen uit Wanroij, die zeven jaar later naar Batavia vertrok. De la Roche overleed op 17 januari 
1834. 
1834: Franciscus van Wesel 
Van Wesel kwam uit Wijchen, was sinds 1819 pastoor in Mal-
den geweest en kwam in 1834 naar Escharen, waar hij heel 
wat kapelaans versleet. Tussen 1838 en 1843 kreeg hij hulp 
van Antonius van Geffen uit St.-Hubert. Andere kapelaans in 
zijn periode waren Gerardus van de Wijer uit Wanroy (1843), 
Wilhelmus Kemps uit Uden (1846), Anton. Petrus van den 
Bosch uit Vortum (1849), Joan. van Lieshout uit Boekei (1850) 
en Anton. Wilh. Henr. Godschalx uit Empel (1856). Pastoor Van 
Wesel deed in 1859 afstand en stierf op 30 december 1861 in 
Herpen. Escharen is gedurende zijn pastoraat (in 1853 om pre-
cies te zijn) weer bij het bisdom van Den Bosch ingedeeld. 

1859: Ant. Henr. Simons 
Simons, afkomstig uit Velp, was in 1836 kapelaan in Balgoij ge-
worden en in 1839 rector van De Handelse Kluis. In 1848 werd 
hij kapelaan in St.-Anthonis en bediende vanaf 1859 Escharen. 
Hij was slechts kort pastoor en stierf op 13 novem-

Pastoor Franciscus v. Wesel; ook 
zijn portret is in het bezit van de 

parochie Escharen
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ber 1860. Zijn kapelaan was Ignat. Aloys. Velthuysen uit Ra-
venstein.

1860: Lambertus Verstraaten
Verstraaten uit Mill was kapelaan in Nijmegen (1843) en Beu-
ningen (1852) geweest. In Escharen werd hij de bouwpastoor 
van een kerk met een fraaie toren, die de oude en herhaalde 
malen verbouwde schuurkerk moest vervangen. Nadat het 
godshuis in 1863 gereed was gekomen, werd vol goede 
moed begonnen aan een nieuwe pastorie, die een jaar later 
gereed kwam. De kerk werd op 11 april 1864 ingezegend. 
Verstraaten overleed op 13 april 1867. Tot hij stierf had hij as-
sistentie van kapelaan Velthuysen.

1867: Pet. van de Ven
Voordat hij naar Escharen kwam was Van de Ven kapelaan 
in Raamsdonksveer (1845) en St.-Michielsgestel (1857). Op 
19 februari 1872 werd hij benoemd tot pastoor in St.-Michiels-
gestel en verliet Escharen na vijf jaar dus weer. Hij heeft in 
totaal twee kapelaans gehad: Martinus Giesbers uit St.-An-
thonis, die drie jaar bleef, en Joan. Henr. van der Velden uit 
Woensel.

1872: Petrus Maas 
Geboren in Leende op 15-1-1824 
Priester gewijd in Haaren (NB) op 25-5-1850 
Kapelaan in Asten (bij zijn oom B. Kemps) 1851-1864 
Tweede rector der Godshuizen in Den Bosch (Reinier van Arkel) 1864-1872 
Pastoor in Escharen op 19-2-1872 
Pastoor in Strijp in 1873, waar hij in 1886-1887 de St. Trudokerk bouwde en in 1908 emeritus 
werd 
Overleden op 29-9-1909 in Asten 

Bijzonderheden: Op 22 mei 1873 schreef pastoor Maas een brief aan het Bisdom. Die handelde 
over de bediening van een gedeelte van de parochie Escharen door de Dominicanen uit Langen-
boom. Het ging om het stuk ten zuiden van de weg naar Mill en de baan naar de Santvoort. Uit die 
brief blijkt dat de parochie toen 960 zielen en 717 communicanten telde. Hiervan waren 337 zielen 
en 237 communicanten woonachtig in het aan de Dominicanen toebedachte deel. De Dominica-
nen mochten daar christelijke lering geven en in geval van ziekte de H. Sacramenten toedienen. 

1873: Petrus Haest 
Geboren in Gemert op 8-9-1828 
Priester gewijd in Haaren (NB) op 8-12-1852 
Kapelaan in Bemmel (1854-1855), Oss (1855-1860) en Geldrop (1860-1873) 
Pastoor in Escharen van 1873 tot aan zijn overlijden op 10-7-1888 

Bijzonderheden: Pastoor Haest heeft bij brief van 28-4-1877 aan het Bisdom goedkeuring ge-
vraagd betreffende de litanie met gebeden ter ere van de H. Machutus. 

1888: Joannes Hubertus Verberne 
Geboren in Asten op 24-4-1843 
Priester gewijd op 9-6-1868
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Kapelaan in Veghel tussen januari 1870-1888
Pastoor in Escharen van 17-7-1888 tot aan zijn overlij-
den op 19-6-1894.

Bijzonderheden: Een jaar na de komst van pastoor 
Verberne, in 1889, werd de Escharense parochiekerk 
gerestaureerd onder architect Van Voort uit Veghel. 
Dat gebeurde conform de wens van de pastoor, die de 
zeer vervallen kerk en pastorie op wilde knappen. De 
vernieuwde kerk kreeg een kruisweg geschonken door 
een weldoener. In 1891 kreeg de kerk glas-in-lood-
ramen. Dat gebeurde onder toezicht van De Boer uit 
Tilburg, die de kerk meteen een schilderbeurt gaf. In 
1893 kwamen er nieuwe, fraai bewerkte kerkbanken, 
gemaakt door Smits uit Cuijk. De consecratie van de 
kerk door mgr. Van de Ven volgde op 25 en 26 juni 
1893.
De Graafsche Courant meldde op 1 juli over de aan-
komst van de bisschop onder meer:

Dagen te voren reeds was men in de weer met de drukke toebereidselen, waaraan door Escha-
ren’s meisjes ruim werd deel genomen. Tot hare eer zij vermeld dat 
haar goeden smaak en de kunstvaardigheid harer vlugge handen vooral uitkwamen in de 
prachtige kronen en bevallige rozen. De geheele steenweg, voor zoover zij de kom der 
gemeente snijdt, was herschapen in eene heerlijke dennen laan, waartusschen rijkgetooi
de eerebogen prijkten met passende opschriften. Nauw kleurde ‘t morgenrood de oosterkim 
of ieder heesch het dundoek om den Prins der Kerk zijne bijzondere hulde te brengen en 
alles te doen om het dorp een feestelijk aanzien te geven. Wat onze kerk, het brandpunt der 
glorie, betreft, mocht vooral de inwendige versiering, aangebracht door een tweetal Ew. Fra
ters uit Grave, schoon heeten. Een heerlijk effect maakten de sierlijk gekleurde guirlandes 
en de prachtige tropheën om het Hoogaltaar: de schitterende vanen onzer processie, op 
smaakvolle wijze gerangschikt, een kostbare Bisschopstroon en fijn bewerkte jaarschriften 
ontbraken niet. Dat alles stond daar als een sprekend bewijs van liefde en eerbied, die 
Eschaaren’s geloovigen koesteren voor hunnen Bisschop en hunnen herder. 

Het bericht maakte verder melding van een erewacht van tachtig ruiters, een stoet schoolkinderen 
met wit-gele sjerpen en vlaggetjes en een groep bruidjes, gildebroeders met vaandels en zilveren 
schilden, een van heinde en verre toegestroomde menigte, donderende saluutschoten en een 
treffend woord van de bisschop tot ‘de arme blinde muzikanten van het St. Henricus-gesticht te 
Grave’, die hij twee dagen recreatie aanbood. Een dag later was de kerkwijding met een plechtige 
pontificale mis en een vierstemmig gezang door het gemengd koor onder leiding van Th. Peeters. 
‘s Middags brachten het mannenkoor en de harmonie van het ‘Blindengesticht’ in Grave de bis-
schop nog een uitgebreide aubade. De muzikanten werden onthaald op ‘heerlijk frisch bier en 
sigaren’. De bisschop vertrok zoals hij gekomen was: met zijn koets in een feestelijke stoet, onder 
klokgelui en donderende geschutssalvo’s. 

1894: Gerardus Arnoldus van Hooff 
Geboren in Oirschot op 15-3-1849 
Priester gewijd in ‘s-Hertogenbosch op 30-5-1874 
Assistent in Deursen van 1874 tot 1875 
Kapelaan in Kaatsheuvel van 1875 tot 1894 
Pastoor in Escharen van 30-6-1894 tot aan zijn overlijden op 28-8-1911
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1911: Petrus Jacobus de Groot 
Geboren in Neerbosch op 15-4-1860 
Priester gewijd in ‘s-Hertogenbosch op 19-6-1886 
Kapelaan in Horssen van 1888 tot 1898 
Pastoor in Loosbroek van 1898 tot 1911 
Pastoor in Escharen van 8-9-1911 tot aan zijn overlijden in het Gasthuis in Grave op 12-4-1924 
Ere-kanunnik van Marso en Commandeur van het H. Graf 
Ouders: Gerardus de Groot en Bernardina Schamp 

Bijzonderheden: Hij was oprichter van de parochie Loosbroek. Mgr. De Groot ontdekte dat zijn 
voorganger in Escharen alles behalve een goede boekhouder was geweest. Zeg maar gerust: 
Van Hooff had er een rommeltje van gemaakt. Op 8 november 1911 stuurde pastoor De Groot 
daarover een brief aan het bisdom. Daaruit kan worden afgeleid dat zijn voorganger als een slecht 
betaler bekend stond. Hij meldde onordelijkheid in de financiële toestand van de kerk; memorialen 
en inventaris waren niet te vinden en de fundatielij sten incompleet. Daar kwam nog bij dat kerk, 
kostershuis en kerkhof al jaren in een ‘allertreurigsten toestand’ verkeerden. Er waren op dat mo-
ment nog maar twee redelijke kazuifels aanwezig. 

1929: Franciscus Lombarts 
Geboren in Kaatsheuvel op 9-5-1875

Op de Escharense begraafplaats zijn, vlak bij elkaar, de stenen te vinden van vijf pastoors die 
de parochie dienden. Op de voorgrond de zerk van Coenen (pastoor van 1968-1994), daarachter 
die van de pastoors De Groot (1911-1929) en Stevens (1950-1968). Daarvóór de steen van Van 

Hooff (1884-1911); aan deze kant van het pad onder de boom tenslotte die van pastoor Lombarts 
(1929-1950).
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Priester gewijd in ‘s-Hertogenbosch op 24-5-1902 
Kapelaan in Winssen (1903-1912), Kerkdriel (1912-1916) en Boekei (1916-1924) 
Pastoor in Biest-Houtakker van 1924 tot 1929 
Pastoor in Escharen van 3-5-1929 tot aan zijn overlijden op 22-1-1950
 
1950: Peter Hubertus Stevens 
Geboren in Sambeek op 4-2-1896 
Priester gewijd in ‘s-Hertogenbosch op 10-6-1922 
Kapelaan in Gemert (1922-1929) en Veldhoven (1929-1932) 
Rector in Bergeijk (1932-1937), Boxtel (1937-1938) en Diessen (1938-1940) 
Pastoor in Kessel van 1940-1950 
Pastoor in Escharen van 10-2-1950 tot 4-2-1968 
Overleden in St. Anthonis op 25-2-1973 

1968: Adrianus Rudolphus 
Maria van Haaren 
Geboren in Grave op 
11-11-1907 
Priester gewijd in ‘s-Hertogen-
bosch op 30-5-1931 
Leraar aan het Klein Seminarie 
‘Beekvliet’ van 1931-1945 
Rector in Schijndel van 
1945-1952 
Pastoor in Waalwijk van 
1952-1955 
Rector van Mariënburg 
(19551959) en van het zieken-
huis in Deurne (1959-1968) 
Pastoor in Escharen van 
1-3-1968 tot 1-11-1975 
Overleden in Eindhoven op 
11-4-1983
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1975: Drs. Edmundus Petrus Wie-
nandus IJsseldijk 
Geboren in Drunen op 6-12-1920; 
Priester gewijd in ‘s-Hertogenbosch op 
15-6-1946; 
Kapelaan in Malden (1946-1953), Tilburg 
(1953-1957) en Valkenswaard (1957-
1961); Godsdienstleraar aan het Hertog 
Jan College van 1957-1961; 
Conrector zusters Tilburg van 188-1961 
tot 1-8-1964; 
Leraar aan het Instituut van Doven van 
1-8-1964 tot 10-7-1965; 
Rector ziekenhuis Helmond van 10-7-
1965 tot 1-12-1975; 
Pastoor in Escharen van 1-12 -1975 tot 
15-10-1987.

1988: Johannes P. Coenen 
Geboren in Groesbeek op 2-10-1925; Priester 
gewijd op 30-5-1953; Kapelaan in Winssen, Mil-
lingen aan de Rijn, Asten en Helmond; Pastoor 
in Millingen aan de Rijn Pastoor in Escharen van 
15-4-1988 tot aan zijn overlijden (in Nijmegen) op 
12-11-1994 

1995-1996: Jacques CM . Jansen 
(waarnemend pastoor vanuit de parochie Grave) 
Geboren 24 februari 1936 
Priester gewijd in 1961;Pastoor in Grave sinds 
1990 

Bijzonderheden: Pastoor Jansen heeft de Escha-
rense parochie waargenomen 
van 1 februari 1995 tot 1 juli 1996.

1996: Hieronimus Gerardus Titus Jozef 
Miltenburg 
Pastoor van de parochies Escharen, 
Gassel, Beers en Linden (standplaats 
Gassel). Geboren op 21 februari 1965 in 
Steenwijkerwold Priester gewijd op 28 mei 
1994 Pastor in Afferden/Horsen Pastoor in 
Escharen sinds 1 juli .

Bijzonderheden: Pastoor Jeroen Mil-
tenburg wordt geassisteerd door Petrus 
Henricus Cornelius Raaphorst geboren op 
26 januari 1964 in Kwintersheul en priester 
gewijd in 1996.


